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24ste jaargang No.14  Vrijdag 18 juli 2025 

 
 

Meditatie 
 

 
‘Geprezen zij de Here. Dag aan dag, draagt Hij ons;  

de God van ons heil’. (Psalm 68:20) 
 
‘Volgend jaar gaan we verhuizen’, of: ‘Over 3 jaar hoop ik mijn 
diploma te behalen’, of: ‘Over 2 jaar gaan we de kerk 
renoveren’, enz. We hebben vaak heel wat plannen en dat kan 
goed zijn. Ook Jozef maakte als onderkoning van Egypte 
belangrijke plannen.  
Toch, als je aan het vooruitkijken bent, vergeet je misschien dat 
deze dag, vandaag, je gegeven is door God. Een dag is een 
belangrijk gegeven in de Bijbel. Letterlijk staat er in Genesis 
25:7 dat de ‘dagen’ van Abrahams leven 175 jaar waren. Zo zijn 
er nog veel meer voorbeelden. Je bidt bijvoorbeeld om 
‘dagelijks brood’, niet gelijk om brood voor een maand. 
 
Daarbij zijn we afhankelijk van God. In Psalm 68:20 staat dat 
God je dag aan dag draagt. Dat is een hele steun voor je leven.  
Toch kunnen dagen soms lang duren en moeilijk zijn. Herstellen 
van een operatie gaat dag voor dag, maar je wilt maar wat 
graag weten hoe het er over een half jaar met je voorstaat. Het 
is best lastig om per dag te leven. Tegelijkertijd hoef je dat niet 
op eigen kracht te doen. God weet dat het leven kwetsbaar is 
en dat je zegen nodig hebt. Daarom is het ook goed om daar 
elke dag bij stil te staan en erom te vragen. 
 
In de Psalm klinkt verder een oproep om God dag aan dag te 
prijzen, te danken. Ik moest daarbij denken aan een oude 
vrouw die ik regelmatig bezocht. Ze kon heel veel niet meer, 
zoals lopen, of uit een standaard beker drinken. Toch vertelde 
juist zij me dat ze elke dag dat ze opstond, God dankte voor 
haar gezondheid. 
 
Nu zijn we de ene dag dankbaarder dan de andere dag. Er zijn 
soms ook dagen van verdriet. Daarom is het belangrijk dat in 
de tekst staat dat God ons draagt.  
Het Hebreeuwse werkwoord betekent dat God onze lasten 
draagt. Dan moet ik aan Jezus denken, aan de last die Hij voor 
ons gedragen heeft. Redding/heil is je toekomst, als je dag aan 
dag op Gods Zoon bouwt. Christus heeft beloofd elke dag nabij 
te zijn.  
Gelukkig geldt die belofte niet alleen voor de mooie dagen, 
maar voor alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld (zie 
Matteüs 28:20). 

Ds. Jos Hoogstede 
 
 

 

Leesrooster 
 

Za.  19 juli Kolossenzen 1:12-23 
 
Zo. 20 juli Kolossenzen 1:24–2,5 
Ma. 21 juli Kolossenzen 2:6-15 
Di.  22 juli Kolossenzen 2>16–3,4 
Wo. 23 juli Psalm 75 
Do. 24 juli Deuteronomium 23:2-15 
Vr. 25 juli Deuteronomium 23:16-26 
Za. 26 juli Psalm 28 
 
Zo. 27 juli Lucas 11:1-13 
Ma. 28 juli Lucas 11:14-23 
Di. 29 juli Lucas 11:24-28 
Wo. 30 juli Lucas 11:29-36 
Do.  31 juli Lucas 11,37-44 
Vr. 1 aug. Lucas 11:45-54 
Za. 2 aug. Lucas 12:1-12 
 
Zo. 3 aug. Lucas 12:13-21 
Ma. 4 aug. Lucas 12:22-32 
Di. 5 aug. Kolossenzen 3:5-17 
Wo. 6 aug. Kolossenzen 3:18–4,6 
Do. 7 aug. Kolossenzen 4:7-18 
Vr. 8 aug. Deuteronomium 24:1-9 
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Zondag 20 juli 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen Samen kerk Zomerdienst 
09.30 uur: Ds. C.B. Elsinga, Almelo 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Ineke Noeverman 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heren: Jan Companje 
 Jenny Hofmeijer 
 Johan Vosjan  
 Marianne Vosjan 
U kunt koffiedrinken na de dienst in de kerk 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
10.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Jolanda van Beesten 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
Afgevaardigde Gk: Mw. I. Bremmer 
 
Ommen 
19.00 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Gerrit Beniers 
Gastdames: Ada van de Snel  
 Mariëlle Hekman 
 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen Samen kerk 
09.30 uur: Dienst in de Hervormde kerk 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk 
10.00 uur: Dienst in Vinkenbuurt 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
‘t Vlierhuis 
Maandag 21 juli 10.30 uur: Dhr. J. Witten 
 
Oldenhaghen 
Vrijdag 25 juli 18.30 uur: Past. A. Monninkhof 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 25 juli 19.30 uur: Past. A. Monninkhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 27 juli 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen Samen kerk Zomerdienst 
09.30 uur: Ds. J. Riemersma, Ommen 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Rijk Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Anja Bolks 
 Geesje Geerligs  
 Bertus Veurink  
 Hennie Veurink 
U kunt koffiedrinken na de dienst in de kerk 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
10.00 uur: Mw. H.J. Dekker-Averesch,  
 Vriezenveen 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Margriet Hierink 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
Afgevaardigde Gk: Mw. F. Slotman 
 
Ommen 
19.00 uur: Mw. H.J. van Herk-Berkhof  
 Nijverdal 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Jan Nijzink 
Gastdame/-heer: Jenny Hofmeijer  
 Jan Nijzink 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen Samen kerk 
09.30 uur: Dienst in de Hervormde kerk 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk 
10.00 uur: Dienst in Vinkenbuurt 
 
 
 

Weeksluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 1 aug. 18.30 uur: Ds. K. Jelsma 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 1 aug. 19.30 uur: Ds. K. Jelsma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Zondag 3 augustus 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen Samen kerk Zomerdienst 
09.30 uur: Dienst in Gereformeerde kerk 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
10.00 uur: Dienst in Witharen 
 
Ommen 
19.00 uur: Ds. J.H. Adriaanse, Lage (D) 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Jolanda van Beesten 
Gastdame/-heer: Jolanda van Beesten  
 Jan Companje 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen Samen kerk 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. J. Prins 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. A. Vedders 
 Mw. H. van Dijk 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk 
10.00 uur: Ds. J.G. Zomer, Staphorst 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter 
Afgevaardigde Hg: Riek Noeverman 
 
 
 

Weeksluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 8 aug. 18.30 uur: Dhr. J. Wieske 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 8 aug. 19.30 uur: Dhr. J. Wieske 
 
 
 

Bij de diensten 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Collecten 
20 juli 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Nieuw Hydepark (zie  
  vorige Kerkvensters) en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / ZWO 
 
27 juli 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / ZWO 
 
Zondagskind 
Ommen 
20 juli:  Rik Stobbelaar 
27 juli:  Jurrian Wermink 
3 augustus: Dienst in de Geref. kerk 

Kinderoppas 
Ommen 
20 juli:  Doriene Boezelman 
  Linda van de Meeberg 
27 juli:  Marianne Schuttert 
  Gerjo Snijder 
3 augustus: Maaike Sportel 
  Jorinda Wermink 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman  
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
3 augustus 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 
20 juli:  Anne Lotte Heijink 
27 juli:  Nelleke Heijink 
3 augustus: Marijke van Harten 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Dhr. G. Jaspers 
Mw. K. Marsman-Roddenhof 
Dhr. R.W. ter Avest 
Dhr. J. Schuttert 
Mw. M. Steenbeek-Hoogendoorn 
Dhr. H. Warner 
Mw. F. Dankelman-Schottert 
Dhr. J.H. Geertman 
Mw. A.N. Wigmans-Kamp 
Mw. M. Jurjens-Laros 
Dhr. H. Veurink 
Mw. C.W. van Klinkenberg-Karsbergen 
Mw. H.B. Bijl-Stoeten 
Mw. R. Lolkema-Oeben 
Mw. F.H. Makkinga-Runhart 
Dhr. B. de Ruiter 
Mw. J.P. Petter-Teunissen 
Dhr. H. Wermink 
Dhr. S.R. IJspeert 
Mw. H. Dunnewind-Sportel 
Mw. J. Makkinga-van der Velde 
Dhr. J. Troost 
Mw. G. Noordhuis-Zanting 
Dhr. H.H.J. Derks 
Mw. W.J. Ligtenberg 
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Dhr. G.H. Steen 
Dhr. H. Jaspers 
Dhr. D.J. Nijkamp 
Mw. A. Stolte-Boesenkool 
Dhr. G. Schuurman Sr. 
Dhr. H. Smit 
Mw. J. Veurink-Altena 
Mw. W.G. Visscher-Altena 
Dhr. W. Kroese 
Mw. H.M.L. van Lenthe 
 
We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Lessen op het Palet 
Op het Palet mocht ik zes ochtenden Godsdienstlessen 
verzorgen in de diverse klassen.  
Ik heb met groep 5 en 6 de verschillende christelijke 
feestdagen besproken. We hebben het ook gehad over de 
verschillen tussen protestant en rooms-katholiek en we 
brachten een bezoek aan de RK kerk waar de pastoor ons van 
alles liet zien. 
Met groep 7 heb ik de geschiedenis van de tempelbouw en 
kerkbouw laten zien. Bij een tweede les brachten wij een 
bezoek aan de Hervormde kerk in Ommen, waar koster Ronald 
ons van alle wetenswaardigheden over de kerk vertelde.  
Met groep 8 besprak ik alles rondom dood en begraven. 
Vervolgens brachten wij een bezoek aan Van der Weg 
uitvaartzorg, waar Berna Poelarends ons van alles liet zien. 
Hierna brachten wij een bezoek aan drie verschillende 
begraafplaatsen. 
Ik was zelf verbaasd over de vele vragen die de kinderen 
hadden en over hoe leergierig ze waren. Van beide kanten 
waren de ervaringen positief en volgend schoolseizoen zal er 
een vervolg zijn. 
 

Vakantie 
In augustus ben ik met vakantie. Ds. Hoogstede neemt 
gedeeltelijk voor mij waar. Indien nodig kunt u met hem of met 
de pastoraal coördinator contact opnemen. 
 

Tot Slot … 
In enkele diensten kwam de groet ‘Sjaloom’ ter spraken. Wij 
beginnen iedere kerkdienst met deze vredeswens. Ik eindig 
mijn gedeelte in het kerkblad ook altijd met deze groet 
(Vredeswens van Franciscus). 
Dus ook deze keer! Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J.F. Hoogstede 
  dshoogstede@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: zaterdag vrije dag 
 
Wnd. Coördinator: Mw. A. van der Snel-Noordzij 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Geboorte 
Op 13 juni is Elin Wijermars geboren. Ouders Vincent en 
Nelleke hebben het als volgt verwoord op de kaart:  
‘Vol vreugde verwacht / met liefde  ontvangen / Ons kindje 
klein /waar wij heel dankbaar voor zijn’. We feliciteren Vincent 
en Nelleke van harte met  de geboorte van Elin en wensen hen 
toe dat hun dochter in liefde mag opgroeien onder Gods zegen. 
 

Huwelijksjubilea 
D.V. vieren de volgende echtparen een jubileum: 
Op donderdag 24 juli: Albert en Geertje van der Vegt-Seigers. 
Ook op deze donderdag: Dirk en Tonia Zandman-Minkjan. 
Beide echtparen alvast van harte gefeliciteerd en een goede 
toekomst toegewenst onder Gods hoede! 
 

Vakantie en achterwacht 
In augustus hoop ik met het gezin vakantie te hebben. 
Mochten er dringende pastorale zaken zijn (bijv. 
ziekenhuisopname), dan kunt u contact opnemen met ds. Hans 
Tiggelaar. Hij is verder beschikbaar om uitvaarten te leiden, 
evenals Margriet Hierink. Vanaf half augustus is ds. Henry 
Dorgelo achterwacht voor Zuid-Oost. 
 

Tot slot 
Thuis of op reis, jong of oud, ik wens jullie allemaal een 
gezegende zomertijd toe. 

Hartelijke groeten, 
ds. Jos Hoogstede 

 
 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. F. Bos-Timmerman 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Wat er speelt 
Er zijn op dit moment weinig (nieuwe) pastorale 
gebeurtenissen te melden. In vorige nummers van 
Kerkvensters zijn namen genoemd van mensen die ziek of 
geopereerd zijn. Vaak is verder herstel een zaak van langere 
adem. Ook zijn er mensen die weten en ervaren dat ze aan een 
chronische ziekte lijden, waarvan ze weten dat het eerder 
erger dan beter zal worden. Soms is er ook een periode van 
stabiliteit, maar het is nooit helemaal weg en het bepaalt toch 
steeds je leven. Ik denk aan mensen met Parkinson of 
dementie. Maar ook reuma en hartfalen zetten je leven op de 
kop. Ingrijpend voor jezelf, ingrijpend voor de naasten waarbij 
soms de partner tot mantelzorger wordt.  
Met enige regelmaat loop ik ook Oldenhaghen, Nijenhaghen,  
‘t Vlierhuis en De Hoekstee binnen. Vooral bij die laatste 2 
plaatsen betreft het vaak toevallige momenten van 
ontmoeting. Even een praatje en soms is er herkenning, bij de 
een meer dan de ander. Maar altijd fijn elkaar even te spreken. 
Zoals u weet wil niet iedereen genoemd worden in 
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Kerkvensters. Uiteraard respecteer ik dat. Er is dus veel meer 
gaande dan in Kerkvensters wordt vermeld, veel meer ook dan 
dat anderen weten. Voor allen, genoemd en niet genoemd, 
bidden wij om Gods ontferming. En laten we hen in deze 
vakantieperiode ook niet vergeten. 
 

Afronding? 
De laatste 2 maanden zijn ingegaan van mij hier als 
dienstdoend predikant. Eerlijk gezegd ben ik daar niet steeds 
mee bezig. Wel besef ik dat ik veel dingen voor de laatste keer 
doe. Maar voor de rest werk ik gewoon zoals ik gewend was. 
Alle mensen van het cluster ouderenpastoraat, zowel in 
Ommen als daarbuiten, heb ik het afgelopen half jaar bezocht. 
Op een enkeling, die binnenkort jarig is, na. Ik bezoek de 
mensen van 85 jaar en ouder, de zieken en hen waar iets 
bijzonders speelt, alsmede de jubilerende echtparen. 
Daarnaast is er ruimte om veel mensen ‘zomaar’ even te 
bezoeken zonder dat er een aanleiding is. Mocht u mij graag, 
zonder dat daar direct een dringende reden voor is, voor  
7 september nog willen spreken laat het dan weten. Voor het 
overige ben ik bezig met de voorbereiding van de laatste 
diensten in Witharen en Ommen, twee weeksluitingen, de 
middagpauzedienst tijdens de Bissinghwoensdag van 30 juli om 
12.30 uur in de Hervormde kerk en een dienst in het kader van 
Kerkasiel in Kampen. 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.S. de Greef 
  dsdegreef@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: dinsdag vrije dag 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Kerkdiensten 
De eerstvolgende kerkdienst waarin ik voorga, is op zondag  
10 augustus. Dit is een gezamenlijke zomerdienst in de 
Gereformeerde kerk. 
 

Huwelijksjubileum 
Dhr. en mw. Van der Vegt-Volkerink waren op 7 juli 25 jaar 
getrouwd. Van harte gefeliciteerd! 
 

Vakantie 
In juli heb ik vakantie. In deze periode neemt ds. Kest Jelsma 
voor mij waar. In de komende editie van. 
Deze periode rond de zomervakantie is voor mij ook een 
moment van terugkijken en vooruitkijken.  
Vorig jaar rond deze tijd waren wij druk bezig met inpakken 
voor de verhuizing van Gouda naar Ommen. Het afgelopen jaar 
was intensief, vol nieuwe indrukken. Aangezien dit mijn eerste 
gemeente is als predikant, heb ik veel dingen voor het eerst 
gedaan. Dat was bijzonder en mooi, maar het vroeg ook het 
nodige. 
Ik heb het afgelopen jaar met veel mensen kennisgemaakt, 
maar ik ken nog lang niet iedereen in de gemeente. Als gezin 
zijn we inmiddels meer en meer geland in Ommen, en we 
voelen ons hier thuis. Onze oudste heeft het goed naar zijn zin 
op school, en ook met de jongste gaat het goed. 
Tegelijk is dit ook een tijd van vooruitkijken. Een belangrijke 
verandering voor de gemeente is het emeritaat van ds. Kest 
Jelsma, begin september. Ook zijn er de voortgaande 
gesprekken over verdere samenwerking met de Hervormde 
gemeente. 
Na de zomer zal mijn focus in het bijzonder liggen op de 
middengeneratie (20 tot 45 jaar). Uiteraard ben ik predikant 

voor de hele gemeente, van jong tot oud en wil ik er zoveel 
mogelijk voor iedereen zijn. Tegelijk werd bij mijn beroep 
duidelijk uitgesproken dat er in de gemeente een verlangen is 
naar vernieuwing en naar meer betrokkenheid van 
jongvolwassenen en jonge gezinnen. Die opdracht neem ik met 
enthousiasme ter hand, in de overtuiging dat het zoeken naar 
verbinding met een jongere generatie niet ten koste hoeft te 
gaan van ouderen, maar juist de hele gemeente zou kunnen 
verrijken. 

Hartelijke groet, 
ds. Hans de Greef 

 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. E-J. Haselhorst 
  jongerenwerker@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: wo en do in Pand25 
 

Geloofsopvoeding thuis: De maaltijd 
Een dagelijks terugkerend evenement: ‘De maaltijd: vaak een 
plek van strijd’. Omdat dat juist de plek is waar veel opvoeding 
gebeurt: ‘niet met je handen eten!’ ‘doe maar weer een hapje!’ 
‘aan tafel blijven zitten!’. 
En dat is precies de reden dat deze maaltijd zo’n 
doorslaggevende gebeurtenis is. Het is niet slechts de plek om 
eten in je mond te stoppen en het te ‘malen’. Het is 
gemeenschap met elkaar. Ik heb wel eens jonge stellen in een 
restaurant zien zitten met de telefoon voor hun gezicht, die 
naar dat restaurant kwamen om te eten! Dat is zonde, 
daarvoor kom je, gek genoeg, niet naar een restaurant! De 
maaltijd houden samen is ervoor om elkaar te ontmoeten. 
Daarom ga je als jong stel vaak naar een restaurant.  
De maaltijd houden heeft twee belangrijke componenten in 
zich. De eerste is de gemeenschappelijke. Daar zit 
‘gemeenschap’ in. Het mooiste is als de opvoeder, de ouder die 
kookt, samen met één of meerdere kinderen de maaltijd 
voorbereidt. Een kind van drie kun je met een filmpje rustig 
houden, maar het kan ook helpen met het dekken van de tafel. 
Of bedenk wat anders, zoals het vast opruimen van de tafel en 
kamer.  
Vervolgens komt dan de maaltijd op tafel. Mijn kind begint op 
dit moment meteen te zeuren dat hij het niet lekker vindt, zelfs 
bij lasagne (dat is zijn lievelingseten!). Wat dan in die 
gemeenschap erg belangrijk is, is dat papa en mama elkaar 
steunen. Papa en mama zijn allebei moe en het kind ook. En 
gehakketak is dan nooit ver weg. De maaltijd, vaak een plek 
van strijd? Ja, maar hoe zit het tussen papa en mama? En met 
hun lijntje naar boven? Is de tafel gedekt voor een extra 
Persoon? Zodat papa en mama weten dat Hij erbij is? Mag Hij 
de bouwer zijn die het cement is tussen jullie relatie?  
Nog even over dat jonge stel in dat restaurant: zitten papa en 
mama nog wel eens samen in een restaurant? Telefoon laat je 
in de auto liggen, de oppas belt maar naar het restaurant als er 
iets is. En als dat niet kan doe je de kinderen uit logeren. 
En dan praten. En elkaar verliefd in de ogen kijken, want mama 
heeft haar mooiste jurk aan en papa heeft weer die aftershave 
opgedaan. Gemeenschap hebben met elkaar.  
‘De maaltijd: vaak een plek van strijd’. ‘De grootste 
kostbaarheden ter wereld worden alleen door strijd 
verworven’. Denk aan ‘vrede’, ‘vrijheid’, maar ook aan kostbare 
edelstenen en goud. Parels worden door wrijving gevormd. 
Goud is in haar eerste vorm slechts een bruine lelijke klomp 
steen.  
En daarom moet de maaltijd koste wat kost met hand en tand 
worden beschermd als hoeksteen van jullie gemeenschap. Juist 
omdat het tweede aspect van een goede maaltijd hierin 
meespeelt, namelijk: het rituele.  
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Een goede maaltijd wijst volgens Wim ter Horst zonder veel 
woorden om zich heen en voor zich uit naar het sacrament van 
het Heilig Avondmaal, de maaltijd van de Heer. Zoals net 
beschreven: heeft Hij een plek aan tafel? Mag Hij, zoals Hij dat 
bij de discipelen van tevoren deed, eerst jullie voeten wassen? 
Zoals dat lied dat zo mooi zegt: ‘Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, en vol liefde als een Knecht, elk 
apart de voeten wast…’  
Iedereen neemt zijn of haar hele dag mee aan tafel. Iedereen 
op zijn of haar eigen manier. Vind je het gek dat er dan soms 
wat wrijving ontstaat. Nemen jullie de tijd om van tevoren 
eerst even hete hoofden en koude harten bij elkaar te steken 
en uit te spreken met welke gevoelens je aan tafel zit? Met een 
driejarige kan dat al. Hij kwam chagrijnig van de opvang, ik 
kwam chagrijnig uit mijn werk. En ik heb voorafgaand aan de 
netgenoemde lasagne met hem op de gang gezeten. Ik heb 
hem verteld dat ik moe was van mijn werk en gevraagd of hij 
soms ook moe was van de opvang, dat was het geval. En toen 
konden we samen aan tafel. En mama had genoeg energie om 
geduldig hem zijn lasagne te voeren. En ook niet te vergeten 
het bidden en danken rondom de maaltijd!  
Het tafelritueel kan ook op verschillende manieren worden 
ingevuld. Een kaars aan bij het Bijbellezen na het eten. Maar 
dan moeten de kleintjes daar natuurlijk een rol in hebben, 
anders gaat het buiten ze om. Bij het tafeldekken zou je 
bijvoorbeeld kunnen denken aan een gezin van vijf personen, 
waar de tafel op initiatief van de jongste wordt gedekt voor 6 
personen. Waarom? Ze vertelde het zelf: ‘Als Jezus iemand 
langs stuurt met honger, mag die daar zitten’, misschien komt 
Hij er zelf wel zitten! 
Ik hoop dat dit stukje nuttig was. Heb je een vraag of 
opmerking n.a.v. dit stukje? Laat het me dan weten via  
 jongerenwerker@pkn-ommen.nl. Bid ervoor dat God jullie 
helpt. Zeg tegen Hem dat je dit graag wilt. Ik weet zeker dat 
God jullie met rust, vrede en doorzettingsvermogen zal willen 
zegenen.  

Egbert-Jan Haselhorst 
 
 
 

PaKaN! 
pakan@pkn-ommen.nl 

 
Hoe ging het verder met … Actie Zomertas? 
In Kerkvensters heeft u eerder kunnen 
lezen over de ‘Actie Zomertas’. Via de 
kerken in Ommen delen we gevulde 
tassen uit aan kinderen die niet op 
vakantie kunnen of geen uitstapjes 
kunnen maken, omdat het geld er niet is.  
Inmiddels hebben we via de basisscholen 
in Ommen aanmeldingen gekregen. We 
hebben 37 tassen kunnen vullen voor 

vooral 
kinderen van 4-12 jaar. In de 
tassen zat zomerspeelgoed, 
waardebonnen, vakantie 
doeboeken, wat lekkers en wat 
te drinken. De scholen delen de 
tassen uit aan de kinderen. 

Het jeugddiaconaat wil de basisscholen, gulle gevers en 
sponsoren bedanken voor de medewerking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
06-07 Dhr. W. Schutte 
 Mw. H.B. Warmelink-Snel 
13-07 Mw. E. van der Vegt-Hansman  

Mw. G.J. ten Hove 
 
Vinkenbuurt 
29-06 Dhr. en mw. Kippers 
06-07 Mw. B. Hekman 
13-07 Dhr. K. Roze 
 
Gereformeerde kerk 
22-06 Zorgcentrum Nijenhaghen 
29-06 Dhr. J. Kortman 
06-07 Dhr. W. Kroese 
 
Witharen 
22-06 Fam. Kolk 
29-06 Dhr. J. Winters 
06-07 Mw. H. van der Veen 
 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Bericht van de regiegroep  
Update ‘Verder samen, samen verder’ 
In mei hadden we een gemeenteavond over de eerste 
bevindingen rondom ‘Samen Vieren’ en het thema ‘Inclusiviteit 
& Diversiteit’. De reacties zijn uiteraard besproken in de 
regiegroep en ook de kerkenraden hebben hier aandacht aan 
gegeven.  
 
Gezamenlijke vieringen - tweede helft 2025 
Het voorstel voor gezamenlijke vieringen in het tweede helft 
van dit jaar is verder uitgewerkt. Op basis van praktische 
overwegingen zijn er enkele kleine aanpassingen gedaan. 
Daardoor is het schema niet helemaal om en om verdeeld over 
de verschillende kerkgebouwen, maar er is wel gezorgd voor 
een evenwichtige spreiding tussen de Hervormde en 
Gereformeerde kerken. Voor mensen die wel naar de kerk 
willen gaan, maar die niet de prikkels van de vele mensen in 
een kerkzaal aankunnen is het mogelijk de dienst online te 
volgen. Afhankelijk van waar de dienst wordt gehouden kan dit 
in De Kern of in Pand25 en onder voorbehoud van dat er in 
Pand25 geen andere bezetting is op dat moment (bijvoorbeeld 
tienerdienst van PaKaN!). 
De planning ziet er nu als volgt uit:  
20 en 27 juli: zomerdiensten in de Hervormde kerk Ommen en  

Vinkenbuurt. (Geen dienst in de Gereformeerde kerk  
Ommen en Witharen) 

3 en 10 augustus: zomerdiensten in de Gereformeerde kerk  
Ommen en Witharen. (Geen dienst in de Hervormde  
kerk Ommen en Vinkenbuurt) 

28 september: gezamenlijke dienst in het Vechtdal College  
(startzondag). (’s Morgens geen dienst in de kerken)  
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12 oktober: gezamenlijke dienst in Gereformeerde kerk  
Witharen 

19 oktober een gezamenlijke dienst in Hervormde kerk Ommen 
2 november gezamenlijke diensten in Gereformeerde Kerk  

Ommen en in Hervormde kerk Vinkenbuurt  
7 december: gezamenlijke dienst in Gereformeerde kerk  

Ommen  
21 december: gezamenlijke dienst in Hervormde kerk  

Vinkenbuurt 
24 december: gezamenlijke dienst in Hervormde kerk Ommen  
 
Inclusiviteit & Diversiteit 
Rondom het thema ‘inclusiviteit & diversiteit’ zijn we ons 
verder aan het bezinnen. Aan de ene kant horen we positieve 
reacties op de twee geformuleerde ‘stromingen’, aan de 
andere kant horen we ook reacties dat dit voorbijgaat aan de 
kern en de eenheid. Het geeft zowel houvast en duidelijkheid, 
als ook zorgen over ‘hokjes en vakjes’. We onderzoeken of en 
hoe de geformuleerde tekst met betrekking tot de stromingen 
aangescherpt of aangepast moet worden.  
Hiernaast staat een apart gedeelte over het onderwerp 
‘inclusiviteit & diversiteit’ naar aanleiding van signalen en 
ervaringen in de afgelopen periode. 
 
Toekomst van kerk-zijn 
Goed om te melden is dat er ook een werkgroep is die nadenkt 
over de toekomst van kerk-zijn. Dat raakt zowel aan missionair 
werk, aan de jeugd, als ook aan interne verdieping en 
vernieuwing. Na de zomer gaat deze werkgroep hier verder 
mee aan de slag. 
 
Planning  
In de onlangs gehouden DB/KK-vergadering is gekeken naar de 
planning van het proces ‘Verder samen, samen verder’ voor de 
tweede helft van dit jaar. De diakenen zijn inmiddels al een 
paar keer gezamenlijk bij elkaar geweest en zullen starten met 
een gezamenlijk beleidsplan.  
Ook de kerkrentmeesters zullen na de zomer, nu de 
jaarrekeningen 2024 klaar zijn, ook beginnen met een 
gezamenlijk financieel meerjarenperspectief. Daaruit zullen 
mogelijk wel of misschien geen onderwerpen van gesprek 
komen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om de beide 
kerkgebouwen te blijven gebruiken en de aanstelling van het 
aantal predikanten in de toekomst.  
Wat betreft het pastoraat komt er ook een bijeenkomst om 
eerst te bezinnen op dit onderwerp. Niet alleen 
organisatorisch, maar ook inhoudelijk: hoe geven we pastoraat 
vorm in een veranderende gemeente? Dit zien we als een kans 
om samen na te denken over gemeenteopbouw. 
 
Gemeenteavond 
Op 4 november staat een nieuwe gemeenteavond gepland. We 
bespreken dan de voortgang op thema’s als Samen Vieren, 
Diaconaat, Financiën, Inclusiviteit & Diversiteit, Toekomst en 
mogelijk ook Pastoraat. Wat precies aan bod komt, hangt af 
van de ontwikkelingen en gesprekken tot dan toe.  
U ziet dat aan de genoemde onderwerpen dat het al aardig lijkt 
op een beleidsplan van een gemeente. Dat is precies de 
bedoeling van de fase waarin we zitten, de ‘ontwerpfase’ 
genaamd. We onderzoeken hoe we de eventueel nieuwe 
gemeente zouden kunnen vormgeven. Op 4 november - en ook 
daarna - krijgt u de gelegenheid om mee te lezen en mee te 
denken over de plannen en voorstellen.  
 
Zomertijd 
Er is veel werk verzet door veel mensen. Diverse werkgroepen, 
kerkenraadsleden en de regiegroep hebben enthousiast 
meegedacht en meegewerkt. Naast de werkzaamheden 
proberen zij ook signalen op te vangen uit de gemeente. Een 
hele kunst om goed aan te voelen wat er soms wel of juist niet 
bedoeld wordt. Om dat vervolgens te vertalen in activiteiten, 

ontmoetingen of aanpassing van documenten. Het is goed om 
ook even rust te hebben en te kunnen ontspannen. 
We wensen iedereen een goede zomertijd toe. Voor wie op 
vakantie gaat een goede tijd gewenst en behouden thuiskomst. 
Voor wie in Ommen is (of blijft) hopen we regelmatig te 
ontmoeten in de samenkomsten.  
Namens de regiegroep en kerkenraden, 

Marinus Dunnewind 
Gerko Warner 

 
Reactie regiegroep naar aanleiding van signalen en ervaringen 
rondom Inclusiviteit & Diversiteit 
In de gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd is 
uitgesproken hoe belangrijk we respect voor verschillen 
vinden. In de nota ‘Samen kerk zijn, veelkleurig verbonden’ 
staat het zo verwoord: 
‘Onze kerk is een plek waar we samenkomen in geloof en 
gemeenschap. We willen een gemeente zijn waarin iedereen 
zich welkom voelt, waar verschillen geen belemmering zijn, 
maar juist een kans om van elkaar te leren. Dat vraagt om 
openheid, respect en soms bewuste keuzes. Hoe kunnen we dit 
samen vormgeven?’ 
Om dit echt waar te maken, is één ding essentieel: dat we 
elkaars mening niet veroordelen. Ook niet als we het er zelf 
niet mee eens zijn of het moeilijk vinden om het te begrijpen. 
Als we eerst kijken naar wat ons bindt - ons geloof in Jezus 
Christus - en met een open houding luisteren naar de ander 
wat deze drijft, dan ontstaat er ruimte voor gesprek, 
Bijbelstudie en misschien wel wederzijds begrip. Dat versterkt 
de eenheid en zoals Johannes 17 laat zien, is dat een krachtig 
getuigenis.  
We hoeven het dus niet overal met elkaar over eens te zijn. 
Over sommige onderwerpen denken we nu eenmaal 
verschillend. Wat belangrijk is: ook een andere mening mag er 
zijn in de gemeente. En dat moet dan ook zichtbaar en 
hoorbaar zijn. Alleen dan groeien we naar de kerk en gemeente 
die we willen zijn.  
Dat betekent niet dat iemand zijn of haar mening moet 
aanpassen, omdat iemand anders zich gekwetst voelt. Maar 
het vraagt wel bewustzijn, sommige onderwerpen liggen 
gevoelig. Als mijn standpunt een pijnpunt is voor een ander en 
als we hier geen rekening mee houden, helpt dat de onderlinge 
verbondenheid niet. Het gaat dus niet om het opgeven van 
overtuigingen, maar om ruimte en respect voor elkaar. 
We hebben gemerkt dat dit in de praktijk soms lastig is. Tijdens 
gesprekken over het samengaan, maar ook binnen de 
afzonderlijke gemeenten, ging het niet altijd goed. En ja, ook 
als regiegroep hebben wij fouten gemaakt.  
Met deze reactie willen we duidelijk maken dat we willen 
blijven vasthouden aan de uitgangspunten van ‘Samen kerk 
zijn’. We willen meegeven dat we, in het algemeen, maar ook 
naar aanleiding van bepaalde momenten, in gesprek zijn of zijn 
geweest. We willen erkennen dat het niet altijd goed gaat en 
dat gemeenteleden niet altijd de ruimte hebben gevoeld voor 
hun mening of standpunt. 
We willen ook eerlijk zijn: het zal in de toekomst vast opnieuw 
misgaan. Juist daarom vinden we het belangrijk om als 
regiegroep dit te benoemen. We blijven zoeken naar eenheid. 
De vraag ‘hoe kunnen we dit vorm geven’, is niet eenvoudig, 
maar wel de juiste uitdaging.  

Namens de regiegroep, 
Gerko Warner 

Marinus Dunnewind 
 
Kerk-open tijdens de Bissinghdagen 2025 op: 
23 en 30 juli en 6 en 13 augustus 
Ook dit jaar heeft de werkgroep Kerk-Open vier woensdagen  
georganiseerd waarop interkerkelijke, laagdrempelige diensten 
worden gehouden in de Hervormde kerk in Ommen. 
De aanvang is 12.30 uur en duurt ca. 30 minuten. 
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Na de diensten kan tijdens het drinken van een kop koffie of 
thee/glaasje limonade, een gezellig of serieus gesprekje 
plaatsvinden. Vanaf 13.30 uur tot ca. 15.30 uur geven de 
organisten een opendeur orgelconcert. 
 
Op 23 juli is de voorganger ds. Jos Hoogstede en is  

Frans Dijkstra de organist. 
Op 30 juli gaat ds. Kest Jelsma voor en is de organist  

Wim de Just. 
Op 6 augustus is de voorganger ds. J. Riemersma en wordt het  

orgel bespeeld door Willemien Gerritsen en na 13.30  
uur door Ad Huetink 

Op 13 augustus gaat jongerenwerker Egbert-Jan Haselhorst  
voor en Wim de Just begeleidt de zang op het orgel. 

Iedereen is van harte welkom. 
Namens de werkgroep Kerk-Open, 

Aly van den Berg 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
College van Kerkrentmeesters 
1. Woning Roodborst: 
     Per 1 juli 2025 is de woning aan de Roodborst weer  
     verhuurd. 
2. Zomersluiting Kerkelijk Bureau: 
     In de zomerperiode is het Kerkelijk Bureau gesloten  
     van 24 juli tot en met 25 augustus. 

R.W. Stobbelaar 
 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan 
de Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
22-06 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 93,90 € 120,45 € 86,10 
Vinkenbuurt 20,95 27,20 
Kerk Vinkenbuurt 28,80 
Werelddiaconaat Ommen 218,20 
Werelddiaconaat Vinkenbuurt  108,60 
 
29-06 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 143,22 € 214,89 € 124,95 
Vinkenbuurt 38,05 44,70 
Kerk Vinkenbuurt 37,30 
 
06-07 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 146,35 € 157,52 € 117,49 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 20,00, € 50,00 en € 55,00 via ds. J. Hoogstede 
€ 20,00 via mw. J. Beltman 
€ 20,00 via dhr. A. van der Vegt 
Voor de diaconie  
€ 25,00 voor Ghana via het Kerkelijk Bureau 
 
Voor de zending 
Zendingsbussen kerk Vinkenbuurt € 118,85 
 
Voor de bloemen  
€ 7,50 via mw. J. Meijerink 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 20,00 via dhr. en mw. Van den Berg 

Hartelijk dank 
 

 

Gereformeerde kerk 
 

 
24 september Seniorenmiddag 
Hierbij alvast een vooraankondiging: op woensdagmiddag  
24 september wordt er weer een gezellige middag 
georganiseerd. Alle senioren zijn om 14.00 uur van harte 
welkom in De Kern. 

Wia Ningbers en Gerrit Horsman 
 
Collecten 
via bank € 180,00  
giften  €   62,50 
doelen €   20,00 
04-05 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 691,50 € 249,52 € 230,50 
Witharen 53,40 43,10 
Noaberkerk  86,20 
 
11-05 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 305,27 € 291,72 € 229,57 
Witharen 47,90 37,35 
Noaberkerk  70,67 
 
18-05 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 324,15 € 235,00 € 208,05 
Witharen 24,40 16,25 
Noaberkerk  20,80 
 
25-05 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 163,50 € 125,00 € 4,00 
Witharen 38,05 147,60 
Noaberkerk  50,00 
 
29-05 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 102,35 € 27,00 € 99,45 
 
Giften 
Voor de World Servants 
€ 200,00 via ds. K. Jelsma. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt 
naar de Actiegroep Ommen. 

Hartelijk dank 
 
 
 

Vorming 
 

 
26 juli Lazama wandeling  
We gaan weer wandelen op deze zaterdag en vertrekken vanaf 
de parkeerplaats Markt/Voormars om 08.30 uur. 
Zoals gewoonlijk wordt er weer ca. 10 km gewandeld in een 
rustig tempo met halverwege een rustpauze en neem voor de 
zekerheid wat eten en zeker drinken mee! 
Iedereen is van harte welkom en aanmelden vooraf is niet 
nodig! Info bij Herman Tip 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
19 juli Wandelconcert in Ommen.  
Vele jaren speelde de bekende organist Sander van Marion in 
de orgelserie van Ommen. Nu, op zijn 86ste, wil hij nog eenmaal 
concerteren op zaterdagmiddag 19 juli a.s. Nu in de vorm van 
een wandelconcert:  
Om 14.30 uur in de RK Sint Brigittakerk (Nering Bögelstraat 1a). 
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Om 15.30 uur in de Hervormde kerk (Kerkplein 1). 
Voorafgaand wordt u daar een kop thee/koffie aangeboden.  
Het thema is: ‘Muziek uit de landen van onze bevrijders’;  
dit in het teken van 80 jaar vrijheid. Prachtige muziek en 
improvisaties over melodieën van in -en na de oorlog. De 
toegang is gratis; een vrije gift wordt op prijs gesteld. 
 
16 augustus Korting zomerconcert Urker Mans Formatie 
Op deze zaterdag 16 geeft de Urker Mans Formatie haar 
jaarlijkse zomerconcert in de Hervormde kerk. Iedere zomer is 
er iets nieuws te beluisteren in het repertoire en de verdeling 
van de solo’s. De formatie brengt een gevarieerd programma 
ten gehore met geestelijke liederen, spirituals en klassieke en 
populaire werken. De dirigent Martin Mans betrekt de 
bezoekers bij de zang met zijn verbindende verhalen. De 
opening is een procession, waarbij de aandacht onmiddellijk 
wordt gevat. Het thema ‘De zee’ klinkt door in de muziek en is 
van toepassing op deze zanggroep. De klassieke werken 
waaronder delen Benedictus uit The armed Man van Jenkins 
zijn een hoogtepunt voor de liefhebbers van klassieke muziek. 
Het populaire slot van het programma maakt de avond tot een 
ongedwongen zomerconcert waarin humor en snelheid de 
boventoon voeren.  
Aan het orgel en de piano zit Mark Brandwijk.  
Info: www.martinmans.nl. Voorverkoop van kaarten bij: 
Readshop Schuurman, Kruisstraat 3. 
 
23 augustus Nieuw Cursusseizoen Theologische Vorming 
Gemeenteleden (TVG) in Rijssen  
Op zaterdag 24 mei was in Sion de laatste cursusmorgen van de 
TVG, seizoen 2024-2025. Het was een groep van 8 personen. Ze 
kwamen uit Den Ham, Staphorst, Westerhaar, Enter en Rijssen. 
Na een gezellige lunch samen met de docenten werd door onze 
cursusleider ds. K.A. Hazeleger de certificaten en een boekje 
uitgereikt. De cursisten verrasten de docenten met een 
bijzonder mooi gedicht over de vakken van de cursus en wat 
het hun heeft gebracht. Dat laatste hebben ze onder woorden 
gebracht in het ‘tot slot’ van het gedicht: 
‘Bovenal heeft het ons geloof verdiept en versterkt 
en kunnen we getuigen dat Gods Geest door de cursus werkt. 
We voelen ons gezegend dat we het mee mochten maken 
En hopen dat we anderen ook nieuwsgierig kunnen maken. 
Want de cursus is voor praters en luisteraars,  
voor jong en voor oud. 
De cursus is voor twijfelaars en voor eenieder die van Jezus 
houdt’. 
 
Wanneer bovenstaande tekst je inspireert en je bent 
nieuwsgierig geworden wat de cursus brengt kom dan de 
cursus volgen. De basis van de cursus is de overtuiging dat de 
Bijbel niet zomaar een verzameling oude teksten is, maar het 
levende Woord van God.  
De volgende vragen komen aan bod: 
Wat is de betekenis van de Bijbelse openbaring voor  
 ons dagelijks leven? (Oude en Nieuwe Testament) 
Wat kunnen we leren van de fouten en successen van  
 de kerk in het verleden? (Kerkgeschiedenis) 
Hoe beïnvloedt de dogmatiek ons begrip van God en  
 de wereld? (Dogmatiek) 
Hoe passen we christelijke ethiek toe op hedendaagse  
 vraagstukken? (Ethiek) 
Hoe kunnen we de gemeenschap van gelovigen  
 versterken? (Gemeenteopbouw) 
Hoe kunnen we pastoraat bieden aan verschillende 
 groepen in de gemeente (jeugd, gezinnen, ouderen)? 
Hoe beïnvloedt het diaconaat de betrokkenheid van  
 de kerk op de wereld? (Pastoraat/Diaconaat) 
Hoe kunnen we de catechese relevant maken voor  
 jongeren en volwassenen? (Catechese) 
 

Het nieuwe cursusjaar 2025-2026 begint op DV 23 augustus om 
08.45 uur in Sion, Johan Vermeerstraat 2, Rijssen.  
Verdere informatie: http://tinyurl.com/TVG-Rijssen 
Heb je belangstelling maar nog wel vragen? Bel of mail 
hiervoor de cursusleider, ds. K.A. Hazeleger of de secretaresse,  
Ria Harbers  tvgrijssen@gmail.com . 
Wil je je opgeven voor de cursus, meld je dan bij de 
secretaresse. 
 
Appels plukken voor Oekraïne.  
Zoals u wel weet houden we als 
stichting verschillende acties voor het 
nieuw te bouwen bejaardenhuis in 
Oekraïne.  
In juni zijn we met 5 personen naar 
Oekraïne geweest. We hebben o.a. een schuur/opslagruimte 
gebouwd, mensen bezocht en voedselpakketten uitgedeeld. 
We hebben met onze contactpersonen Dianne en Peter goede 
gespreken gehad over de toekomst van Oekraïne en het 
bejaardenhuis 
Met de opbrengst van onze acties ondersteunen we ook 
projecten in het dorp waar Dianne en Peter wonen Ze hebben 
een eigen stichting, waarbij ze individuele hulp geven aan 
inwoners, te denken valt aan voedselpakketten, medische 
kosten, brandhout voor de winter enz. Ook brengen ze spullen 
naar de door de oorlog getroffen steden in het oosten van het 
land.  
Onze volgende actie is de appelplukactie. De opbrengst hiervan 
komt ten goede aan de verdere bouw van het bejaardenhuis. In 
september en oktober gaan we ongeveer 6 tot 8 weken peren 
en appels plukken in Kraggenburg. Zijn er onder u mensen die 
mee willen helpen met de appelpluk actie? U kunt zelf 
aangeven welke dag in de week u mee zou willen.  
Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan Hofmeijer of Erna Martens. 
 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten 

Laten we God danken dat we in Zijn nabijheid mogen 
zijn dankzij Jezus onze Verlosser en dat we de vrede 
van God, die alle verstand te boven gaat, in onze 
harten mogen ontvangen. 
Laten we bidden om Gods leiding en zegen voor onze 
gemeente, ons leven en voor de mensen om ons heen. 
Laten we bidden voor alle mensen die op vakantie zijn, 
of binnenkort op vakantie gaan. Dat ze mogen 
genieten van de vakantietijd en uitgerust en veilig 
weer thuis mogen komen. 
Laten we bidden voor alle mensen die, om welke 
reden dan ook, tegen de vakantie op zien. Dat ze Gods 
nabijheid mogen ervaren en dat er mensen zullen zijn 
die naar hen omzien. 
Laten we bidden voor alle vakantiegangers die de 
komende tijd weer in Ommen en omgeving zullen zijn. 
Dat ze mogen genieten van deze omgeving en dat we 
open voor hen zullen staan.  
Laten we bidden dat de openstelling van de 
Hervormde kerk en Pand25 op de Bissinghdagen 
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mensen zal bemoedigen, rust zal geven en dat mensen 
Gods liefde mogen ervaren.  
Laten we God danken voor gebeden die zijn verhoord. 
Soms anders dan verwacht en soms zelfs nog beter 
dan waar we op hoopten.  

 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres:  
 gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over 
de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 8 augustus. 
Let op! Dit nummer is voor 3 weken! 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 29 juli voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-mail: 
via E-mail: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Diaconie  : NL41 RABO 0373 7386 68 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 

 
Geven kan ook via de kerkapp PKN Ommen: 
Met de QR code kom je direct bij het geven 
gedeelte van de kerkapp. 
 
 

Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 
Vertrouwenspersonen 
Frank Hofman  
Joke Hulst   
Erik Meijer   
Wieb van der Veen  
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Hervormd kerkelijk bureau 
Adres: Kerkstraat 5 7731 CX  Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
 
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
Interkerkelijk Missionair Punt Pand25 
Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen 
Openingstijden: 
Woensdag  13.30-15.30 uur  
Zaterdag  13.30-15.30 uur 
Reserveren: herv-reserveren@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. H. de Lange-Schoppink 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Gereformeerd kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 17, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 09.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 17, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
Tijdens de vakantie zijn er aangepaste tijden. 
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Gereformeerd kerk- en zalencentrum 
 

De Kern is een gastvrij zalencentrum met een ruim 
aanbod aan zalen voor diverse doeleinden. 

 
Tevens kunnen wij uw lunch, koffietafel en buffet verzorgen. 

 
Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u 

contact opnemen. 
 

Adres:  Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
℡ 0529-451206 

 dekern@pkn-ommen.nl 
Telefonisch alleen bereikbaar tijdens openingstijden van  

De Kern. Per mail en app kunt u altijd uw bericht 
achterlaten. 

Kerkdiensten Witharen 
Adres: Balkerweg 56, 7738 PB Witharen 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen ook in de Hervormde kerk worden 
gebruikt. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind  
 
 

Diversen 
 

 
Puzzelhoek 

1. Wie was, tot ons rampzalig lot, Zijn vrouw gehoorzaam 
boven God? 
2. Noem de voornaamste vluchteling, Die met Zijn ouders 
medeging 
3. Geen zusje om er mee te spelen, Met twaalf jongens moest 
ik delen. (Wie) 
4. Wie werd om ezels uitgezonden En heeft het koninkrijk 
gevonden? 
5. Wie dankte aan zijn tante ’t leven, Toen zijne broeders 
sneven? 
6. Al was ze tot behoud van menig vrouw en man, Toch was ze 
goed beschouwd niet meer dan Nehustan. (Wat?) 
7. En wie genas er, God ter eer, Door vijgen van een boze 
zweer? 
8. Zeg mij nu ras, Wie wel de kleinste onderduiker is? 
9. En waar viel, eenmaal, trots van zin, Uit ’t venster eens een 
koningin? 
10. Wie heeft een weeskind aangenomen Dat als vorstin aan  
’t hof zou komen? 
11. Wie werd in treurigheid gered Na ’t smeken van een 
schietgebed?  
12. En wanneer stond naar ’s Heeren wil De tijd wel enkele 
uren stil? 
13. Wie werd als vader niet gespaard Daar hij te slapjes was 
van aard? 
14. Wie had als vrouw een lelijk bekje; Was hij het hoofd en zij 
het nekje? 
15. Waar is de waarheid wel aanschouwd Dat zwijgen beter is 
dan goud? 
Succes en fijne vakantie 

 willemien.eilander@ziggo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


